
 

De buurtvereniging nodigt u graag uit voor een historische avond over de Zeeheldenbuurt / De Waard! 

 

 

De Leidse historicus Cor Smit zal een presentatie geven over de historie van de buurt. Hij schrijft op dit moment een 

boek over de Zeeheldenbuurt, en is op zoek naar interessante verhalen of anekdotes van (oud-) bewoners! Ook is er 

natuurlijk alle gelegenheid om vragen te stellen of herinneringen op te halen. 

 

 Kent u iemand die ook in de Zeeheldenbuurt heeft 
gewoond, of die gewoon interesse heeft? Iedereen is welkom!  
 

 Heeft u thuis nog foto’s liggen die wellicht een plaatsje 
verdienen in het boekje over de historie, neem ze mee! We 
zullen ze zorgvuldig behandelen en u krijgt ze snel weer terug. 
 

 Bent u op 1 september verhinderd, maar kunt u  wel 
foto’s of anekdotes bijdragen aan het boekje? Wij komen graag 
een keer bij u langs! Email: hlelieveld@hotmail.com 

 
 

Vriendelijke groeten van de buurtvereniging, 

  

Tot ziens op 1 september!         

 

 “De Zeeheldenbuurt in vroeger tijden” 

Donderdag 1 september 

Aanvang 20:15 (inloop vanaf 20:00) 

De speeltuin (Kortenaerstraat 61) 

mailto:hlelieveld@hotmail.com

